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Magazine van kleur 

Een spannende maar ook ontzettend leuk ‘reis’ om te maken. Vol kleur, eigen emoties en meer. 

Waarom nu een magazine over kleuren, hoor ik je denken.  Wat hebben kleuren nu met kinderen 

te maken? 

Ik wil graag jou als moeder, als vader als verzorg(st)er op een andere wijze naar je kind laten  

kijken.  Kijken in kleur, zien van kleuren en emoties,. 

Niets is altijd wat het lijkt en niets is alleen maar zwart en wit:-) 

De ballonnen van mijn logo zijn voor dit magazine de hoofdbron  

geweest voor mij om over de verschillende kleuren een  

magazine te maken.  

Ballonnen; kleurrijk, zwevend, eigen schittering, ontdekkend,  

loslaten, vrolijkheid, blij;  zomaar wat  kreten waar ik aan denk  

bij ballonnen..  

 

Voor mij zijn kinderen kleuren; een schilderspalet met daarop  

de basiskleuren geel, rood en blauw. Kleuren die je kunt  

mengen tot oranje, groen en paars.  

Kleuren op  het palet die de ene keer sterker naar voren komen dan de keer erna.  

Kleur kan overheersen of juist vervagen. Met kleuren kun je a.h.w. toveren.  

Kleuren geven emotie, maar laten ook emoties zien; kleur is een emotie, emotie is een kleur. 

Kleuren geven gevoel. Denk hierbij maar aan de kleur geel; vrolijk, zomers, blij. 

Kinderen zijn voor mij ook zo; wisselend in hun kleuren. De ene keer zonnig als een  

zomerzon, maar het moment erop kunnen ze als een stormwind tekeer gaan.  

Kleuren verhullen niets en zo ook een kind; open in emoties, eerlijk, vertrouwend op jou,   

verbindend, spontaan. 

 

In dit magazine ga ik  in op de verschillende kleuren; een kleur en de persoonlijkheid,                

de positieve kant, maar ook wat dan de keerzijde van een kleur is en wat dit voor je kind          

kan betekenen.  

Je kind in kleur, emoties die je kind laat zien. 

Tevens vind je in dit magazine kleurgedichtjes, kleurplaten, bijlagen  

om evt. uit te printen voor thuis en nog veel meer. 

    

       Veel leesplezier! 

      Kleurige groet, Arlette Honkoop 
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Wie ben ik? 

Al heel jong ben ik met het lesgeven in aanraking gekomen, want mijn moeder zat ook in het vak. 

Ze was vroeger hoofd kleuterleidster en deed haar werk met liefde en plezier. 

Thuis las ze me altijd voor; o.a.  uit Jip en Janneke. We zongen samen liedjes, ze verzon spelle-

tjes, rijmpjes en meer. Ik zag als kind hoeveel plezier zij uit het lesgeven haalde, 

Door haar wist ik dan ook al op een zeer jonge leeftijd, dat ik ook ‘iets met kinderen’ wilde gaan 

doen. Het heeft mij altijd getrokken om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling 

van kinderen. 

 

Gedurende mijn opleiding en loopbaanontwikkeling ben ik me richting de zorg en begeleiding  

binnen het onderwijs gaan professionaliseren. Ik vind het geweldig om te zien dat je zelfs door 

een heel klein beetje hulp, het kind weer zelfvertrouwen kunt geven en dat het kind hierdoor het 

desbetreffend probleem zélf kon oplossen.  Kinderen het vertrouwen geven dat ze heel veel zelf 

kunnen; dat is zó ontzettend waardevol. 

 

Soms komt een kind de klas binnen en zegt  dan: "Juf, die rekentoets hè. Ik kan toch niet reke-

nen.  Schrijf maar een onvoldoende op." Als een kind dit zegt, voel ik me verdrietig en zou ik het 

ter plekke een knuffel willen geven.  Zó triest om te zien dat het kind geen zelfvertrouwen meer 

heeft. Dat het niet in de gaten heeft dat zij of hij zoveel andere kwaliteiten heeft. Niet in de gaten 

heeft dat het niet hoeft te voldoen aan alles wat ervan hem of haar wordt gevraagd.  Dat het kind 

zichzelf kan en mág zijn. Dat het zich niet hoeft te vergelijken met anderen, omdat 'die wel kun-

nen rekenen, spellen ,...' 

 

Als een kind iets aanpakt en het gaat niet zoals wordt verwacht, of het wordt heel onzeker, dan 

wil ik hem of haar enthousiasmeren om het probleem tóch aan te pakken door er samen naar te 

kijken. Het kind het vertrouwen geven dat het meer kan dan wat er in eerste instantie wordt     

gedacht. 

Ik wil het beste uit het kind halen, wat trouwens niet altijd een heel hoog cijfer hoeft te zijn.       

Het kan ook een vijf of zes zijn waar het kind keihard voor heeft gewerkt. 

Ik wil dan ook ieder kind zien en spreken. Weten waar een kind mee zit, waar het mijn hulp nodig 

heeft.                                                                                                                                             

Geweldig om te zien dat een kind zich gehoord en gezien voelt. Vol vertrouwen laat een kind 

zichzelf zien en het merkt dat het met wat hulp toch kan waarover het eerst zo onzeker was. 

    Een blij, vrolijk & gelukkig kind;  

    Een blij kind, een positief mens 
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Een mooie, kleurrijke dag, 

 

Zo, nog snel even een kop koffie pakken en dan gauw terug naar m’n  

klaslokaal. De bel is al gegaan, dus de kinderen zullen binnen niet al te  

lange tijd weer binnen komen.  

Pfft, net op tijd in het lokaal, de eersten zijn er al. 

M, die vol enthousiasme uitlegt dat ze bezig is om een verhaal te schrijven.  

L, stilletjes en wat pips op haar stoel. Ondanks dat ze zich niet zo lekker 

voelde, wilde ze toch graag naar school.  

F, die vol bravoure aan andere jongens uitlegt hoe je die bal moet trappen 

om wél in dat doel te krijgen.  

R, stilletjes in z’n eigen wereldje, is meteen aan z’n tafeltje gaan zitten om 

verder te gaan met de breuken-tekensommen. I, ontzettend verlegen, maar 

desondanks tóch een geweldig leuke spreekbeurt over K3 gehouden  

gisteren.  

M zit vandaag niet lekker in haar vel, maar gelukkig kan een compliment 

over haar kleding en een grapje haar weer laten lachen.  

R komt gezellig een praatje houden. Erg onzeker, maar een geweldige, lieve 

knul. 

Wat zeg ik, het zijn allemaal schatten!  

Ik kijk de groep eens rond en glimlach.  

Iedereen is er, we zijn compleet; vandaag ‘mijn’ kinderen en ik. 

    Het wordt een schitterende, kleurige dag! 
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Het 1e Chakra, de basis 

 

Als je maar goed in je vel zit:-) 

Lievelingskleur(en) 

Een lievelingskleur. Ik zit er net aan te denken, kopje cappuccino naast me. Wat is míjn lieve-

lingskleur en wat betekent dit voor mij? 

Ik houd van de donkere kleuren. Niet zwart of bruin, maar donkerrood, donkerblauw. Met een 

zachte roze kleur ‘kan’ ik niet zoveel; ik vind het mooi, maar op de één of andere  

manier is m.n. roze nooit mijn kleur geweest. 

Deze kleur is bij mij de kleur van ‘zwakte’. Een kleur die té dicht op pijnlijke emoties zit. 

Donkerblauw en donkerrood zijn echter kleuren die bij mij horen. Die geven aan dat ik aanwezig 

ben, sterk in wat ik wil en kan, leidend, liefdevol, zorgzaam, creatief,… 

  

In jan. dit jaar ben ik gestart met een Chakra tekencursus. Niets zweverigs, maar  

ontdekkend! Ontdekkend welke emoties in balans zijn en waar ik aan kon werken. 

Gevoel is mijn tekening, mijn tekeningen zijn mijn emoties. Heerlijk om zo scheppend en kleurrijk 

bezig te kunnen zijn! 

Ontdekt dat ik kan creëren. Dat ik kan tekenen.  

Iedere tekening is anders en ontstaat terwijl ik bezig ben. Ik heb altijd een beeld in mijn hoofd wat 

de kern van de tekening moet zijn. Vervolgens ontstaan daar weer andere dingen uit. Het uitein-

delijke resultaat is altijd weer anders dan gedacht. 

  

Leuk hieraan, buiten dat het voor mij een heerlijke manier van ontspannen is, is dat ik van men-

sen om me heen allerlei mooie complimenten  krijg. Thuis, vrienden, bekenden, maar ook men-

sen die mij niet kennen. 

Waardering voor wie ik ben, wat ik doe en wat ik kan. Ik ben mezelf, hoe mooi is dat? 
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Samen met je kind in gesprek  

 

Erg leuk om samen te doen, is het volgende: laat je kind voor jou en jij voor je kind opschrijven 

aan welke kleur(en) je denkt bij de ander. 

Waarom die kleur/ kleuren? 

Wanneer is die kleur of zijn die kleuren het sterkst? Wat gebeurt er dan wat emotie betreft? 

Waarin zie je de beschreven kleuren nog meer terug bij de ander? 

En, wat is jouw lievelingskleur, of wat zijn je lievelingskleur? Bij welke kleuren voel je je prettig en 

bij welke juist niet? Hoe komt dit denk je? Wat doen kleuren met je? 

Inrichting van het huis qua kleur zegt ook al veel, de kleren die je zoon en/of dochter draagt,…. 

  

Als je alles voor elkaar hebt opgeschreven, ruil je van blad. Je kind leest wat jij hebt geschreven 

over haar/ hem en jij ziet wat erover jou is geschreven. 

Ga hierover met elkaar in gesprek. Klopt het wat er staat? Ja, gedeeltelijk of niet: op welke  

manier dan? 
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   Emoties van je kind in kleur 
 

 

GEEL 

Het vrolijke, enthousiaste en gemotiveerde kind, zorgzaam, wijsheid, goed denkvermogen, kan 

goed organiseren. De gele kleuren staan voor sociale vaardigheden, samenwerken. Positieve 

instelling, zonnig karakter. Kan goed organiseren en heeft een frisse praktische geest. 

 

De andere kant van geel: : kletserig, kletst overal doorheen, vindt het lastig om energie te rich-

ten, focussen, aandacht geven, concentratie, vindt het leuk om anderen wat te leren, maar moet 

wel oppassen zich niet ‘meer’ te gaan voelen dan een ander. 

Uit: Pigmentus, de kleurentovenaar—Rian Visser 
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Uit: Pigmentus, de kleurentovenaar—Rian Visser 

ROOD 

Het kind dat zich aanpast, lief en zorgzaam voor eigen omgeving, behoefte om krachtig te lijken, 

indruk te maken en te presteren.  Een kind vol passie en spontaniteit. 

 

Andere kant van rood:  gauw boos uit frustratie, woede, zichzelf ‘verliezen’ door zich te veel aan 

te passen, impulsief, uit zich vanuit een soort zelfverdediging, prikkelbaar, geen aandacht voor 

eigen talenten, buitengesloten voelen en daarom fel reageren. 
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Uit: Pigmentus, de kleurentovenaar—Rian Visser 

BLAUW 

Het kind dat rustig is, introvert, verlegen wellicht, gereserveerd. Kijkt eerst de kat uit de boom. Be-

trouwbaar, stabiliteit, kracht.  Het zijn de rustige denkers, introvert, secuur, perfectionistisch, ge-

concentreerd, gereserveerd. Liefde, eerlijkheid, vriendelijkheid, waarheid, innerlijke vrede, diepte 

in emoties, toewijding. 

 

De andere kant van blauw:  niet voor zichzelf op durven komen, niet om hulp durven vragen,    

teruggetrokken, moeilijk contact met anderen, perfectionistisch wat evt. kan leiden tot faalangst, 

piekeren, zich zorgen maken. Uiterlijk van de coole kikker: harde schil, zachte pit, uiterlijk vertoon 

i.v.m. zelfbescherming om kwetsbaarheid niet te willen laten zien. 
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Uit: Pigmentus, de kleurentovenaar—Rian Visser 
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ORANJE 

Het creatieve kind, fantasierijk. Stimuleert creativiteit, productiviteit, plezier, optimisme,         

enthousiasme, uiten van emoties. Kinderen met veel oranje zijn meestal zeer creatief.            

Ze hebben en uiten graag hun levensvreugde. 

 

De andere kant van oranje:  goed met de handen en snel een creatieve oplossing weten, maar 

minder goed met het opnemen en automatiseren van kennis.                                                

Leeft in ‘eigen wereldje’; schrijvers, kunstenaars, tekenaars,…. Soms wat clownesk gedrag om 

mindere kennis te verbloemen. Kind heeft zeer sterke emoties die het moet leren beheersen. 



 

GROEN 

Het kind dat in balans is,  evenwichtig, sociaal. Heeft een juiste balans tussen gevoel en verstand, 

luistert naar zichzelf, geeft grenzen aan, zorgt voor eigen veiligheid. 

 

De andere kant van groen:  wantrouwend, verminderd zelfvertrouwen, over eigen grenzen     

heengaan om aardig gevonden te worden, erbij willen horen. 

Uit: Pigmentus, de kleurentovenaar—Rian Visser 
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Uit: Pigmentus, de kleurentovenaar—Rian Visser 

Met de kleur paars tot slot ben ik aan het eind gekomen wat de ‘emoties van je kind in kleur’   

betreft.                                                                                                                                         

Nogmaals, een kind, maar ook wij als volwassenen niet, zijn iedere dag maar één kleur.           

Iedere dag is een nieuwe dag waarin je kind speelt, lacht en vrolijk kan zijn.                              

Iedere dag, zelfs ieder moment op een dag, komen alle kleuren voorbij, al zullen ze de ene keer 

sterker te zien zijn dan het moment en/of de dag erop. 

 

     MAAK ER EEN MOOIE DAG VAN! 

PAARS 

Het kind dat rustig is en goed kan observeren,. Voelt mensen en omgeving aan, mindfull,        

onafhankelijk, gaat eigen weg, sterke wil, passievol, doelbewust, vertrouwen in mensen,         

helpende hand 

 

Andere kant van paars:  teveel mensen vertrouwen, naïef, te goed van vertrouwen, redder willen 

zijn, zeer gevoelig, meenemen van andermans gevoelens, niet kunnen helpen en zich daardoor 

machteloos voelen 
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LIEDJE: GEWOON GELUKKIG ZIJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderliedjes.info/gewoon-gelukkig-zijn-kinderen-voor-kinderen/ 

Elke dag leer ik op school weer honderdduizend dingen 

Maar nooit krijg ik eens onderwijs in lachen en in zingen 

Geschiedenis en tekenen, handvaardigheid en sport 

Maar hoe je vrolijk op moet staan schrijft niemand op het bord 

Ik weet hoe ik moet rekenen en foutloos zinnen schrijven 

Maar dat geeft geen garantie dat ik altijd blij zal blijven 

En als ik op de blinde kaart haast alle steden ken 

Dan wil dat nog niet zeggen dat ik straks gelukkig ben 

Dus hou nou alsjeblieft een keer je snater 

Met die stomme vraag; wat word je later? 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Verdien je een miljoen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Heb je een buitenhuis? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Je chauffeur die brengt je thuis 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Verdien je een miljoen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Heb je een buitenhuis? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Je chauffeur die brengt je thuis 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 
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Als ik naar grote mensen kijk raak ik geïrriteerd 

Ze hebben op hun eigen school geen malle moer geleerd 

Het kunnen dan wel knappe en geleerde koppen zijn 

Maar heb je daar wat aan wanneer je bol staat van chagrijn? 

Van mij mogen ze vrolijk zijn als vak verplicht gaan stellen 

Dan ben je beter af dan als je goed tot tien kunt tellen 

Ik wil een tien voor aardig zijn en lol op mijn rapport 

Dan weet ik zeker dat ik later heel gelukkig word 

Dus hou nou alsjeblieft een keer je snater 

Met die stomme vraag; wat word je later? 

Wat ga je later doen? 

Ik ga lekker hele dagen paardrijden 

Wat ga je later doen? 

Ik begin gewoon een eigen snoepfabriek 

Wat ga je later doen? 

Misschien word ik wel minister van gelukszaken 

Wat ga je later doen? 

Of beter nog; ik ga de mensen gratis aan het lachen maken 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon gelukkig zijn 

Wat ga je later doen? 

Ik wil gewoon… 

 

Bronvermelding 

Tekst en muziek: Han Koreneef 

Uitgebracht op: Kinderen voor Kinderen 
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BIJLAGEN 
Van alles wat…… 

 

Heb je vragen n.a.v. dit magazine, wil je meer weten over mij en/of waarmee ik je kind verder kan 

helpen?   

Stuur een mailtje naar info@onderwijscoaching.net en ik stuur je z.s.m. een berichtje terug. 

Je kunt ook eens kijken op www.onderwijscoaching.net  voor meer info. 
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de hoe-voel-je-je-meter 
   

 
heel blij 

 

blij 

 

beetje 

blij 

    heel 

    verdrietig 

     

    verdrietig 

 

    beetje 

    verdrietig 

 

heel boos 

 

boos 

 

beetje 

boos  
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   06—47454136 

    info@onderwijscoaching.net 

    www.onderwijscoaching.net 
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